
Dankbaar en vol liefde nemen wij afscheid van

Jeanne Mariën
echtgenote van de heer

Herman Suykerbuyk

Zij werd geboren te Essen op 11 juli 1932 en is er in het 

wzc De Bijster zachtjes van ons heengegaan op 28 augustus 2025.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid te nemen van ons ma, oma,

in de kerk van O.-.L.-Vrouw te Essen-Centrum (Nieuwstraat)

op vrijdag 12 september 2025 om 11.00 uur, 

waarna we haar te ruste leggen op de nabijgelegen begraafplaats.

Samenkomst met gelegenheid tot groeten in de kerk vanaf 10.30 uur.

Familie Suykerbuyk - Mariën

p.a. Begrafenissen Hensen, Stationsstraat 98, 2910 Essen

Online condoleren kan via www.begrafenissenhensen.be

Dit melden u in stil verdriet:

Mia en Ludwig Caluwé - Suykerbuyk

                     Helena en Pieter Marechal - Caluwé, Amienne

                      Jan en Emilia Caluwé - Naklicka, Maxime

                      Hendrik Caluwé

Leen en Eddy Maertens - Suykerbuyk

                     Ruth en Nils De Stobbeleere - Maertens, Jules en Anna

                     Katelijne en Thomas Van Oevelen - Maertens

Greet en Wilfried Dries - Suykerbuyk

                     Jef en Tessa Dries - Theuns, Linde, Rozanne en Joshua

                     Mieke Dries

                     Anneleen en Dries Breemersch - Dries

Jan en Nathalie Suykerbuyk - De Clercq

                     Quinten Suykerbuyk

                     Milan Suykerbuyk
haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Haar schoonzussen en schoonbroers.
De neven en nichten.

De families Mariën, Suykerbuyk, Loos en Fraeters.

Gewezen onderwijzeres

Oud-Bestuurslid CMBV

Gelegenheid tot groeten in het rouwcentrum Hensen, Stationsstraat 96 te Essen,

dinsdagavond 9 september 2025 van 19.00 tot 20.00 uur.

Begrafenissen Hensen  Essen: 03 667 20 95
www.begrafenissenhensen.be

Mevrouw

Met onze speciale dank aan Dr. Frans Van Loon
en het voltallig team van het wzc De Bijster

voor hun toewijding en goede zorgen.

Gesterkt door de Ziekenzalving.

Herman Suykerbuyk haar echtgenoot 



Kalenderblad, het láátste, omgelegd.
Zoveel wat ik wou zeggen ongezegd.
De hand somtijds naar anderen uitgestoken
gelijk een wingerdrank die zich nooit hecht.

Anton van Wilderode


